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4.3.20 Een plek om op verhaal te komen

‘Boekhandel Zwaan & Ter Burg’ is sterk in

Alkmaar geworteld. In de kaasstad en ook ver 

daar buiten is de boekhandel al meer dan hon-

derd jaar een begrip. Een plek om rond te snuf-

felen, gericht informatie te zoeken, of om ge-

woon een krant te lezen met een kop koffie. Het 

kan allemaal in de grootste en oudste boekhan-

del in het gebied boven het Noordzeekanaal.

De heer Zwaan richt in 1890 zijn gelijknamige 

algemene boekhandel op aan de Gedempte 

Nieuwesloot. Klaas ter Burg start in 1920 te-

genover de Grote Kerk ‘Christelijke Boekhandel 

K. ter Burg’. Klaas en zijn gezin wonen boven 

de zaak en zijn zoon Piet volgt hem later op. 

De derde generatie Ter Burg, Piejo ter Burg, 

zoekt eind jaren tachtig contact met boek-

handelaar R. Zwaan. In het begin beperkt de 

samenwerking zich alleen tot het gebied van 

studieboeken, die kopen de twee gezamen-

lijk in. De samenwerking bevalt, zelfs zo goed 

dat de twee boekhandels fuseren en onder de 

naam ‘Boekhandel Zwaan & Ter Burg’ aan de 

Gedempte Nieuwesloot samen verder gaan. 

Met de komst van Hogeschool Alkmaar, het te-

genwoordige INHolland, wordt de vraag naar 

studieboeken nog groter. Wat bij de boekhan-

del een chronisch gebrek aan ruimte tot gevolg 

heeft, vandaar dat de boekhandel een filiaal 

opent aan Pettemerstraat, waar voorlopig ge-

noeg opslagruimte aanwezig is. Ook wordt er 

een wetenschapswinkel aan het Canadaplein 

geopend. Deze winkel is onderdeel van ‘De 

Vest’ en er is alles te vinden op het gebied 

van taalkunde en alle mogelijke wetenschap-

pelijke onderwerpen. In de jaren negentig be-

sluiten de eigenaren dat de drie filialen elkaar 

prima zullen aanvullen in één pand, en ook het 

idee van meer ruimte blijft lonken. Na enige 

jaren zoeken, wordt in 1994 het pand aan de

Kanaalkade betrokken, nadat het pand en de 

voorgevel eerst ingrijpend zijn verbouwd onder 

leiding van architect Sander Douma. Jarenlang 

was de winkel ‘De Kwantumhallen’ gevestigd 

in het pand, vandaar ook dat er in het begin 

mensen binnenstapten, die op zoek waren naar 

bijvoorbeeld een rolgordijn, en verbaasd opke-
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ken dat het gebouw was getransformeerd tot 

een boekenpaleis. De firma gaat er in ruimte 

behoorlijk op vooruit, er is maar liefst achthon-

derd vijftig vierkante meter ter beschikking. 

Zwaan & Ter Burg kunnen hier dan ook heel 

wat boeken kwijt, twintigduizend verschillende 

titels om precies te zijn, gemiddeld vijfenvijf-

tigduizend exemplaren. Hiermee is de boek-

handel de grootste boven het Noordzeekanaal. 

De mensen die bij Zwaan & Ter Burg werken, 

lezen allemaal veel. De boekverkopers praten 

onderling regelmatig over de boeken. Ze lezen 

veel uit interesse, en als de mensen vragen om 

advies, dan moet je wel weten waarover het 

gaat. Door de jaren heen is er een vaste klanten-

kring opgebouwd en hun interessevelden zijn 

bekend bij de medewerkers Zo kunnen ze een 

kundig en passend advies geven en de klanten 

van goede leestips voorzien. Ook bijzondere 

boeken worden aangeraden. Zo werd ooit het 

prachtige boek van de Japanse fotograaf Araki 

verkocht. Het boek weegt vijfentwintig kilo en 

meet een halve meter bij dertig centimeter, en 

kost tweeduizend euro. De medewerkers zijn 

het met elkaar eens: werken in een boekhan-

del als Zwaan & Ter Burg, is veelzijdig, je komt 

met veel verschillende mensen in contact, en 

hebt informatie ter beschikking over álles.

Maar de filosofie van Zwaan & Ter Burg is 

meer te zijn, dan alleen een boekhandel. Er 

gebeurt meer dan het verkopen van boe-

ken. Er worden minicursussen, lezingen en 

signeeracties en zo af en toe een expositie 

georganiseerd. Zo was er ooit een verzame-

ling Dali-miniaturen en de grootste collectie 

boekenleggers ter wereld van de Alkmaarse 

verzamelaar Frank Divendal te bewonderen.

Auteurs uit de regio als Saskia Noort, Judith 

Koelemeijer en Simone van der Vlugt gaven 

aan de Kanaalkade sfeervolle lezingen in de 

avonduren. Maar ook andere landelijke groot-

heden als Haffid Bouazza, Rosita Steenbeek, 

Theo van Gogh en Heleen van Royen vonden, 

in het kader van ‘Lezers ontmoeten Schrijvers’, 

hun weg naar de Alkmaarse boekhandel.


